
 
 
 
 
 
 
 
 
Weekbrief nr. 32 en 33 Zondag 3 augustus  
Zevende zondag van de zomer en 10 augustus  
Achtste zondag van de zomer Liturgische kleur: groen 
 
BIJ DE VIERING TOCH EEN BEETJE SAMEN  DE MENTIMETER  
Ga naar www.menti.com  en vul de code in.  
Daarna kunnen u/jullie zich aanmelden. 
 
KINDEROPPAS AANWEZIG 
 
MIJMERINGEN AAN HET SPUI 
Een jonge groep theologen organiseerde onlangs  
een driedaagse zomerconferentie om aandacht  
te vragen voor de situatie in Gaza. Op de eerste dag 
kon ik erbij zijn en heb ik geluisterd naar 
ervaringsverhalen van een aantal Palestijnse christenen. 
Naast alle cijfers die werden genoemd, werken vooral 
de indrukwekkende woorden en beelden nog door.  
De Lutherse predikant Munther Isaac zei:  
‘De stilte is te luid’. Daarmee doelde hij op de  
trage reactie vanuit Europa en de weifelende houding 
van het Westen. Inmiddels is het in Nederland minder stil 
geworden. Dagelijks zijn er acties die de schrijnende 
situatie onder de aandacht brengen. Op de stations 
door het hele land klinken regelmatig de harde geluiden 
van de pollepels op de pannen. Dat andere geluid wil 
de stilte die onverdraaglijk is geworden overstemmen. 
Als oproep om iets te doen aan de ontbrekende 
ingrediënten in de lege pannen daar.  
Of meer: aan de onmenselijke uithongering  
die nu plaatsvindt en die schrijnend is.  
 
Geloof vraagt om actie in woord en daad.  
Daarom benadrukte Munther Isaac dat het opkomen 
voor de gemarginaliseerden een opdracht is.  
Jezus vraagt dit nog altijd van ons. Dat komt dicht bij het 
beeld dat Munther Isaac in december 2023 de wereld 
over stuurde. Een pasgeboren kind in de kribbe, midden 
in de puinhopen van het afval van de strijd die woedt. 
Maar wel vol vertrouwen, zo benadrukte hij.  
Want God is daar te vinden. Hij is de Bevrijder bij uitstek. 
 
Dat vertrouwen straalde ook de tekeningen uit  
die aan de muren hingen op deze zomerconferentie.  
Ze zijn gemaakt door kinderen, sommigen ervan zijn al 
overleden. De tekeningen brengen het verlies in beeld 
en gaan over het gewone alledaagse leven,  
van kinderen die verlangen naar bescherming. 
Ze verhalen over geloof, hoop en liefde.  
Ze zijn een oproep tot gerechtigheid en verbondenheid 
met de slachtoffers van deze geschiedenis.  
Ze brengen de oorverdovende stilte in beeld. 
Ds. Carla Schoonenberg 
 
 
 

INTRODUCTIE VAN MIJZELF EN HET WERK DAT IK DOE 
Wat een voorrecht om vandaag (zondag)  
in uw gemeente te mogen voorgaan.  
 
Mijn naam is Ria Schuitert en ik ben officier bij het  
Leger des Heils. Meer dan tien jaar heb ik met liefde 
gewerkt als voorganger in verschillende kerkelijke 
gemeenten van het Leger des Heils in Nederland.  
Daarna mocht ik zes jaar als geestelijk verzorger werken 
binnen de opvanglocaties van het Leger des Heils  
in Rotterdam, Dordrecht en Gouda. 
 
Toen ik die aanstelling kreeg, dacht ik eerlijk gezegd: 
Wat moet ik met deze mensen? Maar al snel ben ik  
van hen gaan houden. Van al die bijzondere mensen 
met hun eigen, vaak indrukwekkende levensverhalen. 
Verhalen vol verdriet, maar ook hoop,  
veerkracht en unieke schoonheid. 
 
In februari kreeg ik opnieuw een telefoontje van de 
directie met de vraag of ik tijdelijk wilde terugkeren. 
Daar hoefde ik geen seconde over na te denken. 
Inmiddels werk ik weer 24 uur per week met deze 
bijzondere doelgroep. Mensen die soms letterlijk en 
figuurlijk alles zijn kwijtgeraakt. Door allerlei oorzaken,  
en vaak nergens anders meer terecht kunnen dan bij 
één van de opvanglocaties van het Leger des Heils. 
 
Ik beschouw het als een groot voorrecht om naar  
hun verhalen te mogen luisteren. Om hen iets te mogen 
vertellen over Jezus, de Goede Herder.  
En misschien nog wel belangrijker:  
Om iets van Zijn liefde zichtbaar te maken. 
 
In de wereld van vandaag klinken veel stemmen. 
Positieve stemmen, maar helaas ook veel negatieve. 
Stemmen die mensen breken, beschadigen,  
kapot maken. Maar in al dat lawaai klinkt ook de stem 
van Jezus, die zegt: ‘Ik ben de Goede Herder.’ 
 
OVERDENKING De vraag die ik vanmorgen met u wil 
overdenken is deze: ‘Naar welke stem luisteren wij?’ 
 
DE 1E COLLECTE IS VOOR STICHTING DE OVERBRUGGING 

Stichting De Overbrugging is een 
non-profit instelling welke zich richt 
op hulp en opvang van mensen 
met een hulpvraag en bestaat 
alweer 20 jaar. Ze helpen en 

begeleiden mensen die vastgelopen zijn in hun 
functioneren in de maatschappij en bieden opvang 
om hen te begeleiden in het leren zelfstandig wonen  
en leven of het vinden van de benodigde zorg  
bij een organisatie. Vanuit de locatie op de Bosschen 
organiseert De Overbrugging hun activiteiten.  
In Oud-Beijerland wonen enkele jongeren zelfstandig, 
met een lichte begeleiding. Het hoofddoel is de 
zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de mensen  
te bevorderen. Dit gebeurt ook door de inzet van 
jongeren in de 2e handswinkel op de Bosschen.  
Overigens ze zijn op het moment op zoek naar 
vrijwilligers die het team kunnen versterken.  
Uw hulp en bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.  
Voor meer informatie: www.deoverbrugging.org 
 
De 2e collecte is voor het kerkenwerk.  
 
Bij de uitgang van de kerkzaal  
staan 2 collectemandjes. 

Redactie: Kopij aanleveren tot vrijdagmorgen 9.00 uur. 
E-mailadres: weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl  
Ook voor aanvraag Weekbrief per mail. 
Mw. Atie Middelhoek  Tel. nr. 0653393441  Adres: Spuizicht 50, 3261 KK. 
Mw. Pietta van Reeven  Tel. nr. 0643292609  Oleanderstraat 3, 3261 BN. 
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GIFT U kunt ook via de Givt-app  
bijdragen aan de collecten. 
 
 

 
BIJDRAGE AAN DE COLLECTEDOELEN  
VAN DEZE KERKDIENST 
1e Diaconale collecte – NL89 RABO 0373 711905,  
t.n.v.: Diaconie Protestantse Gemeente Oud-Beijerland. 
2e Kerkenwerk collecte – NL26 RABO 0373 7099 35,  
t.n.v.: CvK Protestantse Gemeente Oud-Beijerland. 
 
HOOP BINNEN HANDBEREIK De handen uit de 
themadienst HOOP hangen op het magneetbord in de 
Omloop. Neem gerust een blaadje met een hoopvolle 
tekst mee of voeg er nog weer nieuwe inzichten  
aan toe. Er hangen wat lege briefjes bij.  
Na de zomer start er een serie gesprekken over geloof 
en hoop. De informatie is vanaf begin september 
beschikbaar, dus wordt vervolgd! 

 
 
 

EXPOSITIE ‘PRESENT.JE.KUNST’ 
Veertien Hoeksche Waardse 
kunstenaars van het collectief 
Present.Je.Kunst presenteren  
de komende weken hun werk.  
-Het gaat om grote kunstwerken  
of kleine kunstwerkjes. Deze expositie 

biedt een unieke kans om de veelzijdigheid van de 
kunstenaars te ontdekken – van indrukwekkende 
schilderijen, prenten, textiel tot fotografie.  
Een feestelijke viering van hun creativiteit en diversiteit. 
 
KOFFIEDRINKEN U/jij bent van harte 
uitgenodigd om elkaar te ontmoeten in 
de Huiskamer en de Omloop.  
Daar is koffie/thee/limonade.  

 
VOEDSELBANK  
 

VOEDSELBANK In de maand juli en augustus graag koffie, 
thee en vruchtensappen in het krat. U kunt ze op zondag 
in de Omloop in het krat zetten en door de week tussen 
10 en 12 uur bent u ook welkom om deze in de krat  
te zetten. Naast genoemde producten kunt u ook altijd 
houdbare producten inleveren.  
Namens de Voedselbank, alvast dank. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEBOORTEBERICHT  
Op maandag 21 juli 2025 is Noah Gianni Filee geboren, 
zoon van Rebecca en Roydon Filee - van der Kolk. 
Vanwege de vroege geboorte van Noah verblijft  
het gezin voorlopig nog in het Maasstad Ziekenhuis.  
Daar kan Noah in alle rust en in de nabijheid van zijn 
ouders groeien. Alles is in werking gezet om hem  
een goede verdere start mee te geven.  
Ondanks de overrompelende ervaring,  
genieten Rebecca en Roydon samen met de oma’s en 
opa en de verdere familieleden, ook enorm van Noah.  
 
Tijdens de kerkdienst van 27 juli jl. klonken de woorden 
van de Belgische dichteres Kris Gelaude: 
Noem het een droom,  
noem het een ongerept geheim. 
Geef het de liefste en de zachtste namen. 
En laat het in zichzelf het  
diep geheim ontdekken  
van liefde en geluk. 
 
Op maandag 28 juli heb ik de kaart uit de kerk  
bij ze gebracht, heb ik de kleine Noah mogen 
ontmoeten en heb ik beloofd om alle gemeenteleden 
namens het gezin te bedanken.  
Ook voor alle kaarten en berichtjes tot nu toe. 
Ds. Carla Schoonenberg 
 
DANK U WEL Beste gemeenteleden van De Open Hof, 
Wij willen u graag middels dit berichtje onze hartelijke 
dank overbrengen voor de regelmatige aandacht 
middels bezoeken, kaarten, de wekelijkse post en nu ook 
nog een hele mooie bos bloemen voor ons 65 jarige 
huwelijksjubileum. Het maakt dat we ons niet vergeten 
en nog verbonden weten met u. We zijn dankbaar voor 
het leven en de mensen om ons heen dat ons nog 
gegeven is. Een hartelijke groet vanaf het 
Rembrandtplein, Familie R. Molema 
 
OPROEP AMBTSDRAGERS  
Op de laatste kerkenraadsvergadering keken we alvast 
even over de zomerperiode heen. Daarbij kwamen de 
termijnen van de huidige ambtsdragers aan de orde.  
 
Volgens de kerkorde mag iedere ambtsdrager  
3 termijnen van 4 jaar in functie zijn.  
 
Vandaag een bericht over de termijn van onze huidige 
scriba, Cobi Crucq. Deze loopt in september af.  
Dat betekent dat zij formeel aftredend is.  
Op dit moment is er nog geen opvolger gevonden. 
 
Daarom willen we onze vraag graag verbreden:  
ken jij iemand die geschikt zou kunnen zijn voor deze 
belangrijke functie? Of ben jij zelf geïnteresseerd?  
We horen graag van je! Je kunt je melden bij de 
voorzitter van de kerkenraad Marc Bijl, 
voorzitter@deopenhofoudbeijerland.nl  
 
Cobi vertelt waarom ze deze taak zo mooi en 
waardevol vindt: ‘Ik vind het fijn dat ik met deze taak 
mijn talenten mag inzetten voor De Open Hof.  
Samen met anderen draag ik op deze manier bij  
aan een levendige en bloeiende gemeente. 
Ik ervaar het als heel mooi en fijn om deze 
verantwoordelijke maar (eerlijk is eerlijk) ook  
intensieve taak te vervullen.  
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Als iemand de taak van scriba te omvangrijk vindt,  
dan zijn er altijd nog mogelijkheden om voor bepaalde 
onderdelen anderen te vragen en in te zetten.   
Heb je vragen of wil je meer weten?  
Aarzel niet om contact met de voorzitter op te nemen 
vóór 15 augustus.’ 
 
(HER)BEVESTIGING AMBTSDRAGERS 
Op zondag 31 augustus zal mw. Désirée Goudzwaard 
herbevestigd worden als diaken. Dhr. Rob van Brakel  
zal bevestigd worden als pastoraal ouderling.  
We zijn blij om hem zowel in de Taakgroep Pastoraat  
te mogen verwelkomen als ook in de kring van de 
kerkenraad. Met het (verder) vervullen van hun ambt 
verlenen Désirée en Rob een speciale dienst aan onze 
gemeente. We staan erbij stil tijdens de dienst en 
bemoedigen ze met woorden van (her)bevestiging, 
zegen en onze handdruk.  
In de maand september staan we in het verlengde van 
deze dienst, op de startdienst van zondag 14 september 
en de zondag erna, ook stil bij de vraag op welke 
manier de talenten van onze gemeente en 
gemeenteleden het beste tot hun recht kunnen komen. 
Dit alles aan de hand van het Jaarthema van de 
Protestantse Kerk over de verrassende werking van  
Gods Geest.  
Ds. Carla Schoonenberg 
 
GEMEENTEBEZOEK AAN BURG, 26 T/M 29 SEPTEMBER  
Eind september reizen we weer af naar Burg,  
in Duitsland, om onze partnergemeente te bezoeken. 
Twee jaar geleden waren we daar met een grote groep, 
omdat het gemeentecontact 50 jaar bestond,  
ontstaan in de DDR-tijd. Iedereen die ooit mee geweest 
was werd toen uitgenodigd nog een keer te komen. 
Het afgelopen jaar zijn er helaas drie deelnemers  
aan het gemeentecontact overleden, die er twee jaar 
geleden nog bij waren: Gerrie de Jong, Bram Kruit  
en Wim van Dam. Ze zullen gemist worden! 
 
Toch hopen we dit jaar weer met een mooie groep  
van zo’n 16 personen af te reizen naar Burg. 
We reizen per auto en rijden zo mogelijk met elkaar mee.  
 
De mensen in Burg ontvangen ons altijd zeer gastvrij,  
ze organiseren een uitstapje voor ons, en op zondag 
vieren we met elkaar de eredienst in een prachtige kerk. 
Dit jaar wordt het een feestelijke dienst met veel muziek 
vanwege het 100-jarig jubileum van de blazersgroep. 
Tijdens de dienst daar zingen we een lied,  
dat in De Open Hof ook klinkt die ochtend. 
Zo voelen we ons met elkaar verbonden. 
 
Wij verwelkomen graag nieuwe deelnemers!  
Dus heb je interesse, neem dan contact op. 
Anita Berger, Willy Gerlof, Ineke Wisse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIENST ZONDAG 10 AUGUSTUS 

 
BIJ DE DIENST Toen ik predikant was in de Gereformeerde 
Kerk in Puttershoek gebeurde het in bijzondere 
kerkdiensten wel eens dat mijn zoon Jesse  
één van de schriftlezingen deed.  
Ik verhuisde in 2001 naar Leiden, maar Jesse bleef  
in de Hoeksche Waard wonen, en hij is nu lid  
van de gemeente van De Open Hof. 
Bijzonder om nu mee te maken dat ik hier mag 
voorgaan in een dienst terwijl Jesse de lector is. 
 
OVERDENKING Een jaar geleden ben ik ook voorgegaan 
in De Open Hof. Het ging toen over de aanhef van het 
‘Onze Vader’, dus de woorden waarmee we het gebed 
beginnen: ‘Onze Vader die in de hemelen zijt’. 
Deze keer wil ik een vervolg maken daarop. Het gaat nu 
dus over de eerste bede: ‘Uw naam worde geheiligd’, 
ofwel – in de nieuwste vertaling – 
‘Laat uw naam geheiligd worden’. 
Het is niet het zinnetje dat doorgaans onze meeste 
aandacht krijgt als we dit gebed bidden, denk ik.  
Maar het zal toch niet voor niets zijn dat juist deze bede 
aan het begin staat. Als we er goed bij nadenken is het 
van betekenis voor de beden die erop volgen,  
de manier waarop we die beden bidden,  
en wat we van dat bidden verwachten. 
 
DE DIENSTDOENDE TAAK- EN AMBTSDRAGERS 
Voorganger: ds. Popko Kuiper; kosters: mw. Janneke 
Hempel en dhr. Willem Spek; muzikale leiding:  
dhr. Leo Lommers; kinderoppas: mw. Karin Buurmans;  
ouderling: dhr. Nico den Boer en dhr. Peter van der Wel;  
lector: dhr. Jesse Kuiper en diaken: dhr. Arjan van Dijk. 
 
DE 1E COLLECTE IS VOOR  
CUBAANSE KERKEN BIEDEN HOOP 

Cuba zit in een diepe 
economische crisis.  
Er is tekort aan voedsel, 
brandstof en elektra. 
Jongeren en goed 
opgeleide mensen 
vertrekken naar het 
buitenland.  

Ouderen en zieken staan er alleen voor. Kerk in actie 
steunt Cubaanse kerken om pastorale en diaconale 
hulp te bieden. Volwassenen en jongeren kunnen 
theologisch onderwijs of leiderschapstrainingen volgen. 
Zo geven ze hoop via bijbelstudies, thuiszorg en 
maaltijden van zelf verbouwd voedsel.  
Hiermee ondersteunen ze ouderen en kwetsbaren in hun 
dagelijkse strijd om het bestaan. Voor meer informatie: 
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/co
llecte-kerk-in-actie-2025-zending-cuba/  
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VOORGANGERS 
Zondag 13 juli was ds. Ton Los uit Oosterhout  
onze voorganger. Het ging over Jona. Natuurlijk veel 
meer dan dat. Uitgangspunt voor de overdenking was  
vers 4 uit Jona 4: ‘Maar de Heer zei: Is het terecht dat je 
zo kwaad bent Jona?’  Wel mooi hoe het karakter van 
Jona daarmee wordt getypeerd. De teleurstelling van 
deze ‘kleine profeet’ onder zijn wonderboom  
heeft me altijd wat doen glimlachen:  
Wie lacht niet, die de mens beziet.  
Het meest werd ik echter aangesproken door:  
Wacht u voor de Jona die in je ziet.  
 
Ik heb de inleiding op Jona in de vorige editie van de 
Bijbelvertaling nog eens gelezen en genoten van die 
toelichting. Bijna was ik die grote vis vergeten die ik als 
kind zo spannend had gevonden. De 3 dagen en  
3 nachten in die vis brachten me bij de betekenis  
van de getallen die in dit Bijbelboekje er steeds ook 
doorheen lopen: 12000 inwoners (12 maal 1000)  
in Ninevé en Jona die maar 1 van de 3 dagreizen  
wilde gaan om de inwoners te waarschuwen.  
Zo kun je weer heel wat denken tijdens de overdenking. 
 
Wat ik in elk geval goed heb onthouden: het boek Jona 
is eigenlijk een zendingsboodschap, een boodschap 
over werelddiaconaat. Het vertelt dat het God gaat  
om het behoud van de schepping.  
Zo wordt je al denkend weer op het goede been gezet.  
Met dank aan ds. Ton Los.  
 
Nog iets waar ik (en misschien u ook wel) op wil letten  
is het verschil in taalveld van verschillende voorgangers. 
Natuurlijk weten we allemaal dat de straattaal  
een andere taal is dan die we in de kerk gebruiken.  
Toch zou het ook zomaar kunnen dat de tijd en leeftijd 
van onze voorgangers bepalend is voor hun taal.  
Mooi om bij stil te staan en goed te luisteren. 
 
Zomaar een dienst in de zomertijd op 27 juli?  
Maar terugblikkend denk ik dan: Helemaal niet!  
Alleen als de weerkerende aandacht van ds. Carla  
om het kyrie indringend in te leiden geeft mij het gevoel 
dat er al heel veel is gezegd in dat eerste deel:  
Gaza, menselijke waardigheid, Christus is daar.  
We delen de pijn die er wordt geleden.  
Gelukkig mogen we toch (en niet tegen beter weten in) 
ook het gloria daarna zingen. 
 
Natuurlijk gaan we in de zomer even naar een wat 
ander ritme. Even afwijken van wat ons normaal  
gaande houdt. Maar wat mooi: aandacht voor het 
gebed. De leerlingen die aan Jezus vragen om een les: 
Leer ons bidden zoals u het doet. Om iets te merken  
van wat iemand drijft, van het engagement:  
De daad bij het woord voegen is het gebed volgen.  
 
Het slot van de overdenking was een gedicht van 
Dorothee Sölle: Het gebed is als het in – en uitademen 
van ons leven. Natuurlijk kon ik niet nalaten het terug  
te zoeken. U kunt het vast zelf ook terugvinden  
via Google: Dorothee Sölle: De Zee.  
Prachtig, veelzeggend, om stil van te worden 
 
 
 
 
 

 
Ja, misschien voelt het soms wel even als  
‘we gaan voor even uit elkaar’….   
Toch gaan we natuurlijk ook met elkaar elke zondag 
verder. Blijf alstublieft trouw, laten we met elkaar  
ook op de zondagen De Open Hof blijven.  
Er zijn voorgangers, ambtsdragers, musici ……., 
laten we de lofzang gaande houden. 
 
Aanstaande zondag mw. Ria Schuitert uit Klaaswaal  
met als achtergrond Het Leger des Heils.  
Ons allen sympathiek door hun invulling van de invulling 
van de steun aan de naaste.  
Ik hoop dat ze er iets over zal vertellen.  
 
Een week later ds. Popko Kuiper uit Leiden,  
wie weet met een vervolg op de vorige keer  
dat hij bij ons gastvoorganger was.  
Bijzonder dat zijn zoon Jesse in die dienst ook de lector is.  
 
Op 17 augustus gaat ds. Jan Steijn voor.  
Zonder anderen tekort te doen:  
Onlangs zei een gewaardeerd gemeentelid tegen mij: 
Die moet je eens vragen! Terecht denk ik,  
en hij komt dus ook, nu al. Zorg dat je erbij bent!  
 
En op 24 augustus gaat Hanneke voor.  
U hebt het wellicht in het kerkmagaZIN al gelezen.  
In de volgende Weekbrief zal ze vast meer vertellen  
over die dienst. Welkom, laten we elkaar ook in deze 
vakantietijd blijven ontmoeten.  
De Open Hof, elke dag OPEN!  
 
Jaap van de Griend 
 
ZOMEREDITIE WEEKBRIEF Nr. 34 en 35 (14-daagse)  
komt uit op zondag 17 augustus.  
Wij verzoeken degenen die kopij aanleveren  
hier rekening mee te houden.  
A.u.b. lettertype: Century Gothic 
 
DIENST ZONDAG 17 augustus  
Negende zondag van de zomer Liturgische kleur: groen  
 
10.00 uur De Open Hof ds. Jan Steyn 
 
DIENST ZONDAG 24 augustus  
Tiende zondag van de zomer Liturgische kleur: groen  
 
10.00 uur De Open Hof mw. Hanneke Blom 
 
 
 

Wij wensen elkaar gezegende zondagen  
en van hieruit goede weken 

 
 
 
 

De zomer   Wij bidden U, God                       
kleurrijk jaargetijde  dat wij genieten 
bij uitstek.   van al wat is, 
Lichtval    dat wij ons verwonderen 
helderder dan   over al wat is, 
in andere seizenen.  dat wij danken  
Vrijheid    voor al wat is. 
groter 
dan het loslaten van werk. 
 



 
 
De Huiskamer is doordeweeks open voor inloop. De openingstijden zijn maandag t/m 
vrijdagmorgen van 10.00–12.00 uur. Weet u van harte welkom in de Huiskamer voor een gezellig 
praatje, serieus gesprek of een activiteit!  
 

OVERZICHT ACTIVITEITEN HUISKAMER WEEK 32 
Maandag 4 augustus 
10.00 uur Wandelen 

Na een uurtje wandelen is er een kopje koffie of thee. 
Dinsdag 5 augustus 
10.00 uur Inloop met koffie en thee 
Woensdag 6 augustus 
10.00 uur Inloop met koffie en thee  
11.00 uur Inloop samen met Pameijer 

Graag vóór 11.00 uur aanmelden voor de lunch en vóór 14.00 uur voor diner via 0186-612936 of 
Pameijer 088-2 716506 (na 11.00 uur). 

12.30 uur Lunch (bijdrage € 3,50) 
17.30 uur Zuurkool met paprika, saucijs en gekookte aardappelen & een toetje (bijdrage € 5,00)  
Donderdag 7 augustus 
10.00 uur Inloop met koffie en thee en pastor Jolanda Griesdoorn 
Vrijdag 8 augustus 
10.00 uur Gezond natuurwandelen  

Loopt u mee? Na een uurtje wandelen is er koffie/ thee. 
13.30 uur Handwerken 

Samen breien we voor mensen ter bestrijding van armoede. Kom gerust langs om te kijken, voor een 
gezellig praatje en/of een kopje koffie of thee. 

 
 
 

OVERZICHT ACTIVITEITEN HUISKAMER WEEK 33 
Maandag 11 augustus 
10.00 uur Wandelen 

Na een uurtje wandelen is er een kopje koffie of thee. 
Dinsdag 12 augustus 
10.00 uur Inloop met koffie en thee 
19.00 uur 
 
 

 
 

Skatefever 
Op 12 augustus organiseert Jong Hoeksche Waard het toffe, rollende evenement Skate Fever in Oud-
Beijerland. Het belooft een avond vol actie, gezelligheid en muziek te worden. Ben jij erbij? 
Meld je aan via jonghoekschewaard.nl. Minimum leeftijd deelname is 10 jaar. Alle elektrische 
voertuigen zijn niet toegestaan. De enige uitzondering hiervoor is een stoere opa of oma die met een 
scootmobiel willen aansluiten. 
Deelnemers verzamelen om 18.30 uur bij jongerencentrum Frits aan de Jordaensdreef 1. De 
skeelertocht start om19.00 uur en eindigt rond 21.00 uur. Rond 20.00 uur hopen de deelnemers bij De 
Open Hof aan te komen voor een pauze.   

Woensdag 13 augustus 
10.00 uur Inloop met koffie en thee  
11.00 uur Inloop samen met Pameijer 

Graag vóór 11.00 uur aanmelden voor de lunch en vóór 14.00 uur voor diner via 0186-612936 of 
Pameijer 088-2 716506 (na 11.00 uur). 

12.30 uur Lunch (bijdrage € 3,50) 
17.30 uur Prei en aardappelschotel met een toetje (bijdrage € 5,00)  
Donderdag 14 augustus 
10.00 uur Inloop met koffie en thee 
Vrijdag 15 augustus 
10.00 uur Gezond natuurwandelen  

Loopt u mee? Na een uurtje wandelen is er koffie/ thee. 
13.30 uur Handwerken 

Samen breien we voor mensen ter bestrijding van armoede. Kom gerust langs om te kijken, voor een 
gezellig praatje en/of een kopje koffie of thee. 

Vooruitblik: Dinsdag 19 augustus 
14.30 uur Seniorenmiddag 

We gaan kijken naar een mooie natuurfilm. 
 
 


